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1e lezing Jes. 52, 7 – 10 
2e lezing Hebr. 1, 1 – 6 
Evangelie Joh. 1, 1 – 18 
 
Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, 
 
Werd de wet door Mozes gegeven, de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus: de genade 
en de waarheid die ook zichtbaar werden en zichtbaar worden op het gelaat van Jezus, die 
zichtbaar worden in Zijn Heerlijkheid. Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd vol genade en 
waarheid. Als wij, in deze dagen, neerknielen voor het kribje en met de open blik van ons hart 
naar dat gelaat kijken, dan zien wij de heerlijkheid vol genade en waarheid. Op het gelaat 
van het kindje, later ook op het gelaat van de opgroeiende jongeman, weer later op het gelaat 
van Hem zoals Hij begon aan Zijn openbaar leven en gedoopt werd, en ook op het gelaat van 
de Gekruisigde, uiteindelijk op het gelaat van de Verrezene, - genade en waarheid. 
 
De heerlijkheid, de heerlijkheid welke de Eniggeborene van de Vader ontvangt. Wat is die 
heerlijkheid? Wat is die glorie, die luister, dat uitstralende licht, wat is het anders dan God 
zelf, Gods eigen innerlijke Leven? Één groot licht, één groot vuur, één grote vulkaan van 
liefde, zou ik bijna zeggen. Dat is Zijn heerlijkheid, datgene wat er is tussen de Vader en de 
Zoon in de Heilige Geest. Onuitsprekelijke schoonheid. En van die heerlijkheid zijn als het 
ware genade en waarheid de twee lichtbundels. De lichtbundels vanuit Gods heerlijkheid die 
tot ons komen. Gods wezen dat liefde is, is genade en waarheid. 
 
Genade, dat wil zeggen; pure gave, pure gratuite kosteloos geschonken genade, schoonheid, 
niet op zichzelf betrokken zijn, helemaal weggegeven zijn voor. Er helemaal bestaan voor de 
ander, de Vader voor de Zoon, de Zoon voor de Vader, die zich in de Heilige Geest aan 
elkaar en aan ons meedelen. Genade van God. Gracieus, schoon, onbevlekt. En wat is 
waarheid? Waarheid is God die Zichzelf niet kan verloochenen. Waarheid is God die is wat 
Hij is, die liefde is en niets anders kan zijn dan liefde. Die niets anders kan zijn dan trouw en 
betrouwbaarheid. Genade en waarheid. Geschonken waarheid, absoluut zekere genade. Dat 
wordt aan ons meegedeeld. 
 
De waarheid en de genade kwamen door Jezus Christus. God komt tot ons door Jezus Christus. 
God komt tot onze wereld, tot iedereen in onze wereld, zonder uitzondering tot iedereen 
met genade en waarheid. Hij neemt voor niemand iets terug van Zijn genade, Hij neemt voor 
niemand iets terug van Zijn waarheid, Hij blijft de Geschonkene, altijd en overal zoals Hij is, 
helemaal. God zelf kan Zich niet verloochenen, Hij kan Zijn liefde voor u niet verloochenen, 
Hij geeft liever Zichzelf prijs dan ons kwijt te raken. Hij is gekomen, genade en waarheid zijn 
gekomen, niet om te veroordelen maar om te redden, om te bevrijden. 
 
Maar laten we ons niet vergissen: dat betekent niet dat God vergoelijkt, dat God het maar 
laat zoals het is. Hij is gekomen om ons te redden uit onze verlorenheid, uit onze zonden. En het 



woord dat innerlijk in die genade en waarheid opgesloten ligt, wanneer die tot ons komen 
luidt: ga heen en zondig niet meer. Het is geen toestemming om te blijven in onze duisternis, 
integendeel. Hij komt tot ieder met Zijn genade en waarheid om ons naar buiten te voeren, 
om ons te brengen tot Zichzelf en om ons te brengen tot elkaar. 
 
Zou het te gewaagd zijn om genade en waarheid ook verbeeld te zien in het Brood en de 
Wijn van de Heilige Eucharistie? In Zijn Lichaam en Bloed, Zijn ware menselijkheid, Zijn 
Goddelijke menselijkheid hier op dit altaar. Zo waar en zo nuchter als brood, zo is Hij op 
onze altaren present; zo genadig en schoon als een uitgeschonken wijn, zo is Hij op onze 
altaren present en zo legt Hij Zijn genade en waarheid in ons. Wij dragen Zijn genade en 
waarheid in ons mee, opdat wij voor de wereld Zijn vlees en bloed worden. Dan wordt het 
waarachtig een Zalig Kerstfeest! Amen 


